Po E Z I Woordkunstenaars lazen voor uit hun werk
tijdens het openingsweekend.

Kris Flameng

- uit Nieuwe Nevels -

waar aarde steen wordt
en zand brandt fof glas
daar

heerst de eerbied

voor het kunnen

waar liefde passie wordt
en pijn verwijlt tot geven

daar wordt
kunnen
verheven

tot kunst

Gi Mateusen

- De Liereman na de brand -

Tot aan de rafelranden rillen de brandwonden
Lucht verstuift de hars

Maar de tijd neemt de tijd
En herkleurt het vergrijsde zand

Morgen kan het weer
Ruggelings in het natte gras kijken
Naar de zegen van regen

Morgen kan het weer
Maar vandaag duurt zo lang

daar komen zij tferug

de bessenplukkers

met hef sap van de zon

als rode en blauwe inkt op de vingers

de imkers
met het gezoem van mede en ambrozijn in de oren

de smid
die weet hoe het lemmet te hameren
zonder het ijzer dood te slaan

de timmerman
die splinters tot balken lijmen kan

en de bouwvakkers ?
zij metselen blindelings tempels
met dubbelzijdige warmtfe

ze verpozen, onfcijfferen codes in hun getijdenboek
tellen de vlinders die ze vandaag hebben gezien
praten zuinig met halve zinnen

zo worden hun woorden waaiervormig

elke oogwenk deint uit in een delta van vraag en antwoord

de dag sluimert in terwijl ze hun reisweg tekenen in de huidlijnen van
hun hand

's ochtends roffelen ze met hun vingertoppen een gewijde mars
opmaat voor een volgende tocht

stapvoetfs doorheen het dralend denken

dan waden zij, kniehoog door het water,

van de trouwe oever zoekend naar de overkant

[l Herfst

boomvruchten landen
op het bladerbed

takken ontbloten
hun herfstgewei

herten vernevelen
hun bronst tot ochtendmist

kirrend en gearmd

glijdt de volgende zomer
de rijptijd van de winfer in
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